
Een hete zomer… 
 
Augustus 2020. Ik hoor een reclamespotje voorbijkomen: ‘Wij zijn helemaal klaar met corona, maar 
corona lijkt nog niet klaar met ons. Hier kan ik me wel in vinden…  Enkele weken geleden gaf onze 
premier aan dat hij na al die maanden met corona-leed zich de zomer anders had voorgesteld. In het 

begin van juni zei hij dat we op vakantie kunnen gaan. Maar, twee maanden later bleek dat er toch 
weer zoveel mensen met het virus besmet zijn, dat het weer een gevaar wordt voor de volksgezondheid. 
Volgens de premier gaan vooral de jongeren te gemakkelijk om met de anderhalve meter, ze komen te 
dicht bij elkaar.  
Twee maanden nadat premier Rutten dit allemaal gezegd heeft, krijgt Nederland vakantie. Nederland 
heeft daar zin in, ik ook. Maar, waarheen? We hebben lang binnen gezeten, we willen de deur uit! Heel 
begrijpelijk. Dan volgen allerlei vragen: ‘Waarheen, waar is ’t veilig, wat als het mis gaat wanneer je in 

het buitenland bent?’ Veel mensen durven niet naar het buitenland te gaan en besluiten in eigen land 
te blijven.  
Wanneer ik dit schrijf is het medio augustus. Buiten is het warm, heel warm. Eigenlijk is het gewoon 
erg heet! We zitten weer midden in een hittegolf, de zoveelste van de laatste jaren. Dit maakt het 
moeilijk je ergens op te houden. We krijgen hoe langer hoe meer te maken met hoge temperaturen, 
het ene na het andere hitterecord sneuvelt. Maar, wennen aan die extreme hitte lukt niet echt. 
Toch wil iedereen iets van de vakantie maken. Mijn vrouw en ik ook. We hebben besloten vooral veel 

te gaan fietsen, de wind zorgt dan voor wat verkoeling. 
Op een warme middag fietsen we richting veerpont Beesel – Kessel. Hier is het druk. Wanneer we bij 
de veerpont komen, staan veel mensen te wachten om over te steken. Veel mensen bij elkaar geven 
mij deze tijd geen fijn gevoel. Oppassen dus! In Kessel willen we van een ijs gaan genieten. Echt weer 
hiervoor. Het terras aan de Markt zit helemaal vol. De bediening van de ijsco-zaak steekt keer op keer 
de drukke weg over om de gasten van een koude versnapering te voorzien. Bijna met gevaar voor eigen 
leven. Wat een drukte. Het ijs is lekker, maar toch…  
Na dit terrasbezoek gaan we langs de Maas richting Baarlo. Hier zoeken we de rust op. Vanaf de oever 
van de Maas hebben we een prachtig uitzicht op Belfeld. Ook hier lijkt het of iets van afstand mooier is. 
Wat is het mooi groen aan de andere oever van de Maas. Wanneer je hiernaar kijkt, lijkt het alsof de 
temperatuur meteen enkele graden zakt. Op de hoogte van Oyen, een buurtschap in Kessel, staan we 
ter hoogte van de plek waar ooit de roeiboot van Willem van Hooren als pontje een veerdienst verzorgde 
tussen Kessel en Belfeld. We fietsen naar de veerpont van Steyl. Ook hier is het druk. We steken de 
Maas over en rijden langs het water terug naar Belfeld. Wat hebben we het warm gehad tijdens deze 
tocht. Een fijne fietstocht maar eigenlijk te druk en te warm. We besluiten om bij deze hitte ’s middags 
niet meer te gaan fietsen. 
Daarom zijn we de daaropvolgende dagen vooral vroeg op de dag actief. Te voet, met de fiets, dat doet 
er niet toe, als het maar koeler is dan ’s middags. 
Op een zondagochtend fietsen we naar Hout-Blerick. Naar Brookergarden, de prachtige tuin van de 
familie Gubbels. Geweldig zoals die is aangelegd. Al dat groen zorgt voor verkoeling. De bezoekers lijken 
allemaal blij te worden van deze prachtige tuin. Een tuin waar veel parken niet aan kunnen tippen.  
De Kasteeltuinen in Arcen zijn bij deze hitte ook de moeite waard om te bezoeken. Dit jaar staan hier 
beelden van kunstenaar William Sweetlove. Hij stelt maatschappelijke problemen aan de kaak zoals 
massaconsumptie, de opwarming van de aarde, de plastic soep in onze wereldzeeën en de teloorgang 
van de fauna en de flora. Zijn gekloonde dieren dragen laarzen of schoenen om zich te beschermen 
tegen het warme aardoppervlak en een rugzak met reservevoeding. Ze hebben een petfles als symbool 
voor het tekort aan drinkwater dat ons in de toekomst wacht. Sweetlove zegt: “Een wereld zonder 
plastic is ondenkbaar. Maar, plastic is eigenlijk niet het probleem, het is aan ons daar verantwoord mee 
om te gaan”.  
2020. Een andere zomer dan anders. Een zomer met veel records. Op het gebied van het weer sneuvelt 
het ene naar het andere record. We zijn nu niet aan de TV gekluisterd om getuigen te zijn van heroïsche 
acties van coureurs in de Tour de France of van aces scorende tennissers op Roland Garos. De 
Olympische Spelen zijn afgelast, hier zijn geen records van te verwachten dit jaar. Hebben al die sporters 
nu voor niets getraind? 
Voor de weer-records is niet getraind, hier kan niemand iets aan doen… Of… wij weten eigenlijk wel 
beter, toch?! We laten de auto gewoon eens wat vaker staan! 
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