
Samen onderweg naar de zomer, op naar een feestje…? 
 

Is iedereen al weer een beetje van het voorjaar aan het genieten? Ik hoop het. Wat hebben 
we een winter achter ons! Wat is er veel gebeurd. Nog steeds gaan we gebukt onder de 

coronapandemie! Met Kerstmis was het niet mogelijk een H. Mis in de St. Urbanuskerk te 
bezoeken. De eerste keer in de 450 jaar, dat Belfeld een eigen parochiekerk heeft… Zelfs 
tijdens de oorlogen, waaronder ons dorp in het verleden gebukt ging, kon met Kerstmis naar 

de kerk worden gegaan. 
Ook na het Kerstfeest wordt het er niet vrolijker op. Ons kabinet valt in januari over het 
toeslagendrama, maar blijft demissionair de pandemie bestrijden. Maar, zo meegaand als de 

bevolking een jaar geleden was bij minder leuke besluiten, zo moeilijk is de acceptatie hiervan 
in 2021. Nederland was tot voor enkele jaren het toonbeeld van verdraagzaamheid in de 

wereld. Maar, daar bleef afgelopen winter niets van over. Welke medische, sociale of 
maatschappelijke maatregelen ook genomen werden, iedere keer gaan stemmen op van 
mensen die vooral overtuigd zijn van hun eigen visie. Stemmen van ego’s die het allemaal, 

zonder zelf verantwoordelijkheden te dragen, nog beter menen te weten. Na het invoeren van 
de avondklok slaat bij iedereen de schrik om het hart door rellen, vernielingen en 

plunderingen. Er wordt zelfs geweld gebruikt. Een week lang is iedere burgemeester bang dat 
er via sociale media oproepen gedaan worden om te gaan ‘rellen’. En iedere avond geeft de 
televisie aan iedereen die vindt het beter te weten een podium, zodat heel Nederland hoort 

dat de regering er niets van bakt. De sfeer wordt grimmig. De meerderheid die positief wil 
meedenken wordt bijna niet gehoord. 

 
Op 6 februari voorspelt Thijs Seelen dat het heel erg koud wordt en veel sneeuw. De dag later 
is bijna heel Nederland wit, sneeuwwit. Prachtig! De natuur brengt ons op andere gedachten… 

Limburgers en Brabanders hebben zich al neergelegd bij het besluit dat er geen carnaval kan 
worden gevierd. Nu roeren de Friezen zich. Zij willen een Elfstedentocht… 
Nieuws uit Den Haag is naar de achtergrond verdrongen. Iedereen is buiten en geniet van de 

sneeuw. De buurman heeft het trottoir voor ons huis geveegd. Prachtig! Vaders en moeders 
trekken de sleetjes met hun kinderen door de straten en maken samen een sneeuwpop. Wij 

wandelen voorbij de school en horen spelende kinderen. Allemaal blij weer op school te zijn. 
Gezellig, samen spelen in de sneeuw die nog steeds naar beneden dwarrelt.  
Al is het behoorlijk koud, je hoort niemand meer mopperen. Achter warme shawls zie je 

lachende gezichten… 
In het midden van de week blijkt dat de kou niet zo lang aan zal houden dan was voorspeld. 

De discussies op de TV komen weer voorbij. Weer hebben de beste stuurlui het hoogste 
woord. 
 

Op carnavalsdinsdag zijn er na een gerechtszaak allerlei onduidelijkheden omtrent de 
rechtmatigheid van de avondklok. Ze wordt per direct verboden. Er worden oproepen gedaan 
dit samen te vieren. Weer volle pleinen…? En het is rond carnaval zo goed gegaan… Het 

besluit wordt door de rechtbank opgeschort.  
Hoe loopt het allemaal af? Zal er na de vaccinaties een kentering komen? Wordt de sfeer dan 

beter?  
Ik hoop weer snel een feestje te kunnen bouwen. 
Maar, laten we het vieren wanneer het weer veilig kan… 
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