De Vlinderhaof

Het is 12 augustus. We hebben twee kleinkinderen op bezoek. Een jongen van bijna 13 en
zijn zusje van 10 jaar. Omdat zij in Noord-Holland wonen, begint voor hen morgen de school
weer. Voordat ze worden opgehaald, maken we nog een korte wandeling door Belfeld.

De natte zomer heeft de plantengroei overal meer dan goed gedaan. Zelfs op plaatsen waar
dit minder op prijs gesteld wordt. Diegenen die hier verantwoordelijk voor zijn, lijken met hun
handen in het haar te zitten.

Omdat De Vlinderhaof aan de Soersbeekweg op zondag geopend is en een van onze twee
gasten vooral niet van wandelen houdt, besluiten wij, voordat we naar huis gaan, hier toch
even te gaan kijken.

Al heel snel is duidelijk, dat het groeizame weer erg goed is geweest voor deze tuin. Eigenlijk
onvoorstelbaar dat een aantal Belfeldenaren hier nog maar pas mee bezig is. Ik heb begrepen
dat deze enthousiaste groep zich vorig jaar door de ideeén in de Belfeld Ambitie Boeken
gevonden heeft. Deze mensen willen niet alleen meer groen in het dorp, ze willen tevens de
kinderen iets bijbrengen over vlinders en andere insecten.

We bewandelen een prachtig pad. Als bezoeker krijg je al wandelend een goed overzicht over
de planten en borden met duidelijke informatie. Erg mooi verzorgd allemaal. Op verschillende
plekken staan insectenhotels. Zo te zien worden ze goed gebruikt, veel gaatjes zijn al
dichtgemetseld. Al wandelend zien we een kleine waterpartij - ook insecten hebben wel eens
dorst - en planten die staan te pronken met hun kleurrijke bloemenpracht. Het is opvallend,
dat er zoveel verschillende soorten planten bij elkaar in De Vlinderhaof staan. Ook de
fruitboompjes hebben het hier goed, ze hangen vol appels en peren.

Opeens schiet me een bericht van de Stadsomroep te binnen over een zeer zeldzaam insect
dat hier is waargenomen. Het was de blauwzwarte houtbij, een bij van twee tot drie
centimeter. Een van de grootsten van Europa. Natuurlijk wil ik dit aan de kinderen vertellen.
Maar onze jongedame is het pad al afgelopen en staat weer bij de poort om aan te geven dat
het verblijf nu wel lang genoeg geduurd heeft. Haar broer neemt mijn nieuws voor
kennisgeving aan middels een kort knikje. Wanneer we bij de poort staan zegt hij dat ik de
poort maar dicht moet doen. “De blauwzwarte houtbij”, voegt hij eraan toe. Een ingetogen
lachje kan hij niet helemaal onderdrukken...

Als we de weg oversteken zie ik woningen met tuintjes die er allemaal erg verzorgd bij liggen.
De bewoners lijken geinspireerd door De Vlinderhaof. Een geweldig initiatief van de werkgroep
Aktief Greun, maar daar heb ik het maar niet over met onze kleinkinderen die al doorgelopen
zijn...
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