Moderne navigatie

In de loop van het voorjaar van 2021 kwam ik via diverse omwegen weer in contact met oud
klasgenoot Jan Huys. We zaten vroeger samen op de Aloysiusschool, maar ik had hem al vanaf
1965 niet meer gezien. Samen met zijn vrouw Yoko bracht Jan ons die zomer een bezoek. Zij
sleepten een tas gevuld met wel 25 kilo aan fotoalbums met zich mee. Die namen we samen
door. Het waren letterlijk de getuigen van hun ‘gewichtige’ verleden! Prachtige verhalen wist
Jan daarbij te vertellen, de middag vloog voorbij. Bij de redactie van de Dorpskrant kwam Jan
op de lijst met ‘Belfeldenaren uitgevlogen’ te staan. Daarom maakten we een afspraak voor
een interview.

Op een kille, natte zondag in januari stappen mijn vrouw en ik in de auto om Jan en Yoko te
bezoeken in hun woonplaats Renkum, aan de rand van de Veluwe tussen Arnhem en
Wageningen. ‘lk woon wel wat afgelegen’, had hij nog geschreven en voor de zekerheid een
kaartje toegevoegd!

Geheel vertrouwend op de navigatie rijden we naar Renkum. Wetende dat Jan en Yoko
midden in een bos wonen, kijk ik er dan ook niet van op dat we in de buurt van Renkum rechts
af een zandweg worden ingestuurd. Omdat we wat aan de vroege kant zijn, stappen we nog
even uit om de prachtige omgeving in ons op te nemen. Even later vervolgen we onze weg.
Een ware beproeving. De ene oneffenheid in de weg na de andere moet worden getrotseerd.
Opeens stopt de navigatie, die weet niet meer waar het opgegeven adres zich bevindt. We
kijken rond, niemand te zien. Jans kaartje lost niets op. Dan maar eens proberen via Google
Maps. We worden richting Bennekom gestuurd. In Bennekom gaan we weer het bos in. Na 8
kilometer staan we een half uur later weer op precies dezelfde plek! Dan maar uitstappen.
We zien wandelaars bij een koffietentje een kop koffie nemen. Eens even vragen. Net zoals
we dat deden voordat we van de moderne navigatiemiddelen gebruik konden maken. Helaas,
niemand die ons kan vertellen waar het gevraagde adres te vinden is. We zoeken verder en
lopen de bocht om. Een manege, midden in het bos. Het is er een komen en gaan van meiden
met pony’s en paarden. Een van die meisjes ziet dat we iets aan het zoeken zijn. We vragen
haar naar Jan en Yoko Huys. Op haar vriendelijke gezicht verschijnt een lach... “Dat zijn mijn
ouders. Hier om de hoek, in dat deel van de boerderij wonen ze...”

Geweldig, zo’n navigatie!

Jan Peeters
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