Vrij om te kiezen?

Op L1-TV zie ik een programma over de introductie van de tentoonstelling ‘Machtige Maas'’ in
het Limburgs Museum aan de Keulse Poort in Venlo. Lijkt mij erg interessant, die wil ik
bezoeken. Ik kies ervoor een beschrijving hiervan te gaan maken in deze column. Frans Pollux,
die deze introductie voor zijn rekening neemt, heeft het over een tentoonstelling die de
toeschouwer ‘dnderddmpelt in de rivier die Limburg gemak haet’. Frans vertelt over de vier
gezichten die getoond worden. De Maas als Muze, de Maas als Monster, de Maas als
Moordenaar en de Maas als Moeder. Bij het beeld van de Maas als Moeder (Mooder), denk ik
weer aan de tijd dat ik in de jaren 60 op 't St. Thomascollege in Venlo zat. Wanneer ik langs
de Maas fietste, kwam ik voorbij de haven. Daar lag de ‘Mooder Maas’, een legendarisch oud
schip, ik zie het nog liggen. Rob Hodselmans, geboren en getogen in Belfeld, blijkt één van
de genoemde thema'’s uit te beelden. Ik heb begrepen dat hij 't stuw- en sluizencomplex van
bovenaf gefilmd heeft. Ook maakte hij opnames van zijn vader en dochter zwemmend in de
Maas. Nu weet ik zeker, dat ik ervoor kies deze tentoonstelling te bezoeken.

Begin november kondigt de regering nieuwe maatregelen af om de verdere verspreiding van
het coronavirus een halt toe te roepen. En wat blijkt? De musea gaan voor een bepaalde tijd
dicht. Pfff, het virus beheerst de samenleving op een wel erg dwingende manier.

Omdat er begin november veel op mijn agenda staat, ben ik nog niet naar het Limburgs
Museum kunnen gaan. Ik kan voorlopig niet gaan kijken naar een zwemmende Jan
Hodselmans... Ik heb even niets te kiezen!

Op de TV is er na het regeringsbesluit van onder andere de sluiting van de musea wat minder
aandacht voor het COVID-19 virus. In de Verenigde Staten van Amerika worden
presidentsverkiezingen gehouden. Wat een theater!

Het lijkt af en toe weer op het Wilde Westen. Er zijn Amerikanen die met een pistool op zak
een stem uit gaan brengen. Dit wordt door hen vrijheid genoemd. Dat beeld past helemaal
bij de zittende president, die ervan overtuigd is ook de komende vier jaar in het Witte Huis te
wonen. Hij is erg overtuigd van zichzelf en heeft behoorlijk wat narcistische trekken. Eigenlijk
een van de kenmerken van een dictator. Een vergelijking met bepaalde leiders, die ik hier niet
hoef te noemen, is snel gemaakt. Allemaal mannen die vooral van zichzelf houden en het idee
hebben dat alles alleen maar om hen draait. Gewone mensen zijn voor deze leiders niet in tel.
Zij beperken de vrijheid van de bevolking van hun land, zij bepalen wat er staat te gebeuren
en dulden vooral geen tegenspraak. Deze mensen mogen niet kiezen.

In Nederland mogen we blij zijn dat we hier geen last van een dictator hebben. Wij mogen
gelukkig vrij kiezen, wij kunnen zeggen wat we willen.

Maar, 't coronavirus bepaalt op het ogenblik wel een groot deel van het dagelijks bestaan.
Ook bij ons.

Met enkele klachten van een eerder opgelopen longontsteking komt mijn echtgenote onlangs
bij de dokter. Voor de zekerheid wordt een coronatest afgenomen. Deze blijkt positief te zijn!
Hier hebben wij niet voor gekozen... Ook ik heb wat vage klachten en kies ervoor me te laten
testen. Ook positief. Hoe vrij ik me ook voel, soms heb ook ik toch niets te kiezen...
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