Bevrijd ...

't Is begin oktober, tussen de buien door maak ik een wandeling door Belfeld. Blij dat het
even droog is. Ik begrijp natuurlijk wel dat er mensen zijn, die het fijn vinden dat het
eindelijk eens regent. Want wat hadden we afgelopen jaar toch weer een droge zomer. Een
bui is nu meer dan welkom. Maar wanneer ik mijn benen wil strekken, doe ik dat toch het
liefst zonder regenjas aan. Ik loop in de richting van de Maas. Bij de rotonde steek ik de
Rijksweg over, loop het oude kerkhof voorbij en zie een plantsoen liggen. Een plantsoen dat
met grote poorten van de weg is afgesloten. Niemand kan het terrein betreden. Hier stond
75 jaar geleden de Sint Urbanuskerk ... Deze omgeving was destijds het hart van ons dorp ...
Het kloppend hart van Belfeld met winkels, cafés en hotels. In deze omgeving heerste veel
bedrijvigheid.

75 jaar geleden ... 't Is dit jaar ook 75 jaar geleden dat veel plaatsen in Nederland bevrijd
werden. Dat is op grote schaal herdacht. De serie herdenkingen zijn van start gegaan in
Terneuzen op 31 augustus. De koning is hierbij aanwezig en ook oud-militairen zijn present.
Er waren tv-uitzendingen over de bevrijdingsfeesten in Mesch op 12 september en in
Maastricht op 14 september. Bij al die evenementen wordt met dankbaarheid gesproken
over het feit, dat ons land is bevrijd door jongens die hun leven ver van hun eigen vaderland
voor ons waagden. Veel bevrijders hebben hun eigen vaderland nooit meer teruggezien. Bij
mij komen nu ook beelden van Margraten naar boven. Ook dit jaar is gelukkig weer
stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. En wat is er hard gevochten bij Arnhem,
maar desondanks is Operatie Market Garden hier helemaal mislukt. Dichter bij huis zijn door
de Duitsers razzia’s gehouden. Ze zochten mannen om in de Duitse oorlogsindustrie te gaan
werken. De eigen mensen waren niet beschikbaar, ze zaten overal aan het front. Ik hoorde
een man uit Kronenberg op L1 zeggen: ‘Ik wilde me in de kerk verstoppen in de biechtstoel,
maar de Duitsers zochten overal. Ik moest mee of ik wilde of niet...”

Ook Belfeld heeft in de Tweede Wereldoorlog veel geleden. Op 1 maart 1945 kwamen
Amerikaanse en Engelse troepen vanuit Tegelen Belfeld binnen. De bevolking was blij. Maar
de blijdschap over de bevrijding was ingetogen. De inwoners van ons dorp hadden veel
geleden. Dorpsgenoten waren overleden, sommigen waren nog in Duitsland en niemand die
kon zeggen of ze nog leefden. Veel woningen waren vernield. In de ramen van de woningen,
die wat minder schade opgelopen hadden, zaten geen ruiten meer. Van de veestapel was
bijna niets meer over. Uit de huizen tussen het spoor en de Maas was veel gestolen. De
jongensschool was uitgebrand, de kerk vernield...

Volgend jaar is ook ons dorp 75 jaar bevrijd. Bevrijd van de onderdrukkers, die hier vijf jaar
de baas waren.

... Maar, ondertussen ook al 75 jaar ‘bevrijd’ van het ooit zo levendig kloppend hart dat
Belfeld hier vlak bij de Maas van 1571 tot 1944 heeft gehad...
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