
Voedselbank Venlo

4
Kerstverhaal

6
Wereldpaviljoen

Werken met kerst

KOM.MIJN.

12

14

10

D’m bóek zoë rônk
En och zoë zjwaor
De veut zien diek van ’t sjtaon
’t Meuderke löp op ’t lets
Nag efkes maar te gaon

De maon zoë rônk
Sjient door de buim
Ein sjter die sjteit te sjtraole
’t Is zoë wiéd, ‘t kiendje kump
In 'ne sjtal gebaore

’t Is gezônk!
Ein dieke traon
Op ’t meuderke zien wange
Van groët gelök, ze is zoë bliej
Mier ken me neet verlange

De wengskes rônk
Ein kleur zoë raos
’t Haet zelfs hiel get häorkes
Maar 't guëf beej dit niej kiendje
Gaar gen sôkkerkäorkes

Waal werme melk
Van einen aezel
Dae eur heej haer haet gebrach
Nörges in hotel of herberg
Waas plaats in deze nach

'n Ingelke zông
Ein leed zoë fijn
Herders sjlepe op 't veld
Det gans wit waas van de sjnië
Sjäopkes ware geteld

Truus Verbong-Simons

' t Kiendje kump
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Beste dorpsgenoten,
De feestdagen staan voor de deur; een magische 
tijd, waarin onze gemeenschap wordt omhuld door 
een sfeer van warmte, vreugde en saamhorigheid. 
Terwijl de dagen korter worden en de winter zijn 
intrede doet, worden we herinnerd aan het belang 
van lichtpuntjes in ons leven. Lichtpuntjes schit-
teren in vele vormen, van de fonkelende kerstver-
lichting die de straten opvrolijkt, de glinstering in 
de ogen van een kind tot de spontane begroeting 
van een mededorpsgenoot. De échte lichtpuntjes 
vinden we in ons midden: de warmte van onze 
vriendschappen, de liefde van onze families, de 
belangeloze inzet van vrijwilligers, de hulp van bu-
ren en de sociale verbinding die ons verenigt. Dit 
is wat een klein dorp als Belfeld groot maakt. We 
staan voor elkaar klaar en weten elkaar te vinden 
in goede én in minder goede tijden. Juist onze 
dorpscultuur, de hechte gemeenschap en het rijke 
verenigingsleven is onze kracht en maakt Belfeld 
zo bijzonder. Gedragen door vrijwilligers die zich 
belangeloos inzetten om ons en onze kinderen 
enthousiast te maken voor sport, geschiedenis en 
cultuur. Waardevolle vrijwilligers die evenementen 
organiseren, groen en onze omgeving onderhou-
den, kwetsbaren ondersteunen, kleur en melodie 
brengen, hulp en vreugde bieden en ons dorps-
karakter versterken. In dit voorwoord dan ook een 
speciale dank aan deze ware lichtpuntjes, die met 
hun inzet en toewijding Belfeld laten stralen! 
Want er gebeurt zoveel moois in Belfeld. Nieuws-
gierig geworden naar wat er allemaal in Belfeld 
gaande is en waar deze vrijwilligers zo enthousi-
ast over zijn? Op zaterdag 15 juni 2024 wordt de 
tweede Trots op Belfeld-dag georganiseerd. Een 
dag waarop stichtingen, verenigingen en bedrijven 
zich met trots presenteren aan alle Belfeldenaren. 
Meer informatie volgt; noteer de datum vast in de 
agenda! Vooral in tijden dat we soms zo druk zijn 
met ons eigen leven zijn het juist deze momenten 
van schittering die ons eraan herinneren hoe be-
langrijk het is om aandacht te hebben voor elkaar. 
Een vrije vertaling uit het gedicht The hill we climb 
van Amanda Gorman herinnert ons eraan dat te 
midden van uitdagingen en onzekerheden er altijd 
lichtpuntjes zijn die ons de weg wijzen: ‘Want er 

is altijd licht, als we dapper genoeg zijn om het 
te zien, als we dapper genoeg zijn om het te zijn’. 
Wij, u, jij en ik. Wij kunnen allemaal een lichtpuntje 
zijn voor elkaar. Niet alleen nu, maar gedurende 
het hele jaar. Kijk om naar kwetsbare, zieke of 
eenzame dorpsgenoten. Een eenvoudig gebaar 
van vriendelijkheid en aandacht kan een wereld 
van verschil maken en een lichtpuntje zijn. Iedereen 
kan een fonkelend steentje bijdragen om Belfeld 
nóg mooier te maken. Samen kunnen we positieve 
veranderingen realiseren om ons dorp vooruit te 
helpen en de levenskwaliteit van ieder in Belfeld te 
verhogen. Ieder op zijn eigen manier. Samen kun-
nen we ervoor zorgen dat Belfeld een dorp blijft 
waar we trots op zijn en waar iedereen welkom is. 
Waar je jezelf en waar een ander zich goed voelt.

Waar we lichtpuntjes ervaren en zien, én waar 
deze er zijn. Wij, u, jij en ik.

Luciënne op het Veld, 
voorzitter Dorpsraad Belfeld
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Het is een week voor Kerstmis in 1993 als door 
overvloedige regenval de Maas in België voor pro-
blemen begint te zorgen. Maar in Limburg maakt 
men zich nog geen zorgen; dit is wel vaker ge-
beurd. Het blijft echter regenen en het water blijft 
onrustbarend stijgen. Op maandag, 20 decem-
ber, zijn het, zoals gewoonlijk, Itteren en Borgha-
ren waar de eerste problemen zich voordoen. In 
Noord-Limburg worden uit voorzorg de veerponten 
uit de vaart genomen. Ook wordt de scheepvaart 
stilgelegd. Een dag later wordt duidelijk: Limburg 
krijgt te maken met de ergste wateroverlast sinds 
1926. De Maas in Belfeld is een wild stromende 
rivier geworden die elke seconde 3000 m3 water 
doorlaat. De brandweer van Belfeld is door Vei-
ligheidsregio Limburg-Noord opgeroepen om in 
actie te komen. Actie ondernemen: maar hoe? Een 
rampenplan ontbreekt. Het water heeft inmiddels 
al een dusdanig peil bereikt, dat ook de woning 
van de brandweercommandant Wim Ernst onder 
water is komen staan en deze volop thuis in de 
weer is om de inboedel van zijn woning veilig te 
stellen. De nu 'onthoofde' brandweer vraagt zich af 
waar eerst te beginnen en moet noodgedwongen 
improviseren. Bert Gitmans herinnert zich nog 
maar al te goed hoe chaotisch de situatie was 
tijdens de eerste uren. De woningen in het gebied 
Maasstraat-Urbanusstraat staan onder water en 
nabij de Patersweg staat de Rijksweg blank. De 
brandweer is daar druk bezig met het evacueren 
van bewoners. Er is een boot en een bulldozer 
beschikbaar om de zeven gezinnen naar een droge 
en veiligere plek te brengen. Nu Mooder Maas 
zo wild en onstuimig om zich heen slaat en meer 
ruimte voor zich opeist, kunnen ook de beken hun 
water niet meer kwijt en gaat kwelwater eveneens 
problemen veroorzaken. Bij Op de Berg wordt 
een deel van de weg weggespoeld. “Taak van de 
gemeente was de bescherming van inwoners en 
bedreigde woningen”, zegt Dré Heijnen, toenma-
lig hoofd Openbare Werken. Zandzakken vullen 
werd een eerste prioriteit. De Boerenbond heeft 
jute zakken in voorraad en zand is er voldoende 
in de groeve Maalbeek. Zo wordt de eerste nood 
gelenigd. Burgemeester Van Beek komt onmiddel-
lijk in actie en vormt twee werkgroepen. In de ene 
worden de noodzakelijke maatregelen besproken, 

de lijnen uitgezet en beslissingen genomen. In de 
andere werkgroep, waarin brandweer, gemeente-
lijke buitendienst, Rode Kruis en ambtelijke onder-
steuning zijn vertegenwoordigd, worden afspraken 
op uitvoerend vlak gecoördineerd. De bewoners 
moeten worden geëvacueerd; sommigen vinden 
onderdak bij familie, anderen worden onderge-
bracht bij motel De Krekelberg. Bij de familie Storm 
aan de Rijksweg worden hangbuikzwijnen in veilig-
heid gebracht. De gemeentelijke buitendienst is 
volop in de weer te faciliteren waar mogelijk en 
alle hulp te bieden die nodig is. Ook individuele 
burgers komen hun hulp aanbieden. Het Rode 
Kruis neemt de verzorging van de hulpverleners 
voor haar rekening. Dag en nacht wordt langs de 
Maas gepatrouilleerd om de situatie in de gaten te 
houden. “Heel treffend in die dagen”, zegt Bert Git-
mans, “is de saamhorigheid en gemeenschapszin”. 
Als de nood het hoogst is, laat de mens zich van 
zijn beste kant zien. Heel bijzonder was de rol van 
burgemeester Van Beek. Hij was degene die op 
resolute wijze de leiding en regie in handen nam. 
Hij was de coördinator waar de lijnen bij elkaar 
kwamen en die sturing gaf aan de aanpak van 
de hulpverlening. Maar hij was ook de man die ’s 
avonds tegen elven nog even langskwam om de 
mannen van de brandweer een hart onder de riem 
te steken en een veilige nacht toe te wensen. Zijn 
betrokkenheid en menselijke manier van leiding 
geven was dat extra steuntje in de rug om, ondanks 
alle vermoeidheid, door te zetten.
Daags voor kerst bereikte het water zijn hoogste 
stand: 19,10 meter boven N.A.P. In de dagen erna 
begint het water langzaam te zakken en begon 
voor de getroffen bewoners de grote schoonmaak 
van hun natte, stinkende woning. 

Paul Niessen
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Kerstmis is een tijd van vreugde en samenzijn, 
waarbij families en vrienden elkaar opzoeken en 
genieten van elkaars gezelschap. Vaak ook om 
samen een kerstmaaltijd te bereiden en samen 
te eten. 

Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er 
zijn in Nederland ook mensen die geen geld hebben 
om voldoende voedsel te kopen en dus ook geen 
kerstdiner op tafel kunnen zetten. In Nederland 
leven bijna een miljoen mensen onder de armoe-
degrens, waaronder 300.000 kinderen. Gelukkig 
zijn er voedselbanken die mensen in nood helpen. 
Het fenomeen voedselbank is overgekomen vanuit 
Amerika. In 2002 startte de eerste voedselbank in 
Nederland. Tegenwoordig zijn er 172 aangesloten 
voedselbanken in Nederland. Het hoofdkantoor ligt 
in Houten. Het is triest, dat in een rijk en welvarend 
Nederland dit nodig is. Gelukkig zijn er mensen met 
het hart op de goede plek die zich vrijwillig inzetten 
om de voedselbanken in Nederland draaiende te 
houden. Landelijk zijn er 13.000 vrijwilligers actief. 
Bij de voedselbank Venlo zijn 115 vrijwilligers betrok-

ken. Voedselbanken zijn organisaties die voedsel 
inzamelen en distribueren onder de (arme) mensen 
die het nodig hebben en daarmee ook verspilling 
van voedsel voorkomen. 
Om even wat cijfers te noemen. In 2020 zijn on-
geveer 44 miljoen producten ingezameld met een 
totale waarde van 74 miljoen euro. Dat is maar 1,5% 
van de totale waarde van voedsel dat jaarlijks in 
Nederland wordt verspild. Waar zijn we mee bezig?! 
Vaak worden voedselpakketten samengesteld met 

basisproducten en verse producten, zodat mensen 
toch een gezonde maaltijd op tafel kunnen zetten. 
Juist tijdens de kerstperiode hebben de voedsel-
banken vaak extra aandacht voor mensen in nood, 
waarbij speciale inzamelingsacties worden gehou-
den. Er wordt o.a. gevraagd aan mensen om wat 
extra’s te doneren, vooral houdbare voedingsmid-
delen. Dit gebeurt ook bij de Jumbo in Belfeld, zoals 
de actie op 9 december jl. Ook in ons dorp wonen 
personen en gezinnen, die aanspraak maken op de 
voedselbank. Hopelijk hebben de welgestelden in 
Belfeld ook een donatie gedaan.
Ik ging op bezoek bij de voedselbank in Venlo. (Deze 
valt in de top 5 van de best georganiseerde voed-
selbanken in Nederland.) Ik sprak in Venlo met 
de vrijwilligers John Ebus en Reinoud Rijghard. 
John woont vanaf 1984 in Belfeld en is helemaal 
ingeburgerd in ons dorp. Hij heeft 44 jaar gewerkt 
bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), o.a. als lei-
dinggevende op de locatie Roermond. “Tijdens mijn 
werk heb ik veel aan arbeidsparticipatie gedaan in 
de vorm van begeleiding van mensen. Toen ik met 
pensioen ging, wilde ik niet achter de geraniums 
gaan zitten en zocht ik naar vrijwilligerswerk. Iets 
waar maatschappelijk belang bij is. Ik wilde er zijn 
voor mensen die kwetsbaar zijn en steun of hulp 
nodig hebben. Dit vond ik sinds kort hier bij de voed-
selbank. Wekelijks komen zo’n 400 gezinnen voor 
een voedselpakket. Ik schrok toen ik hoorde dat 
binnen de gemeente Venlo 11.500 mensen onder 
de armoedegrens leven, waarvan 2500 kinderen 
en dat anno 2023. Voor veel mensen is de drem-
pel om naar de voedselbank te komen nog hoog. 
Schaamte of onwetendheid speelt een rol. Voor 
ons is het vaak moeilijk om deze toch al kwets-
bare personen te bereiken. Het is bijna zeker dat 
er nog veel meer gezinnen zijn die op onze hulp 
aanspraak kunnen maken. Onvoorstelbaar dat som-
mige personen durven te zeggen dat als je naar 
de voedselbank moet het je eigen schuld is. Grote 
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onzin! Je hoeft maar pech te hebben in je leven, 
waardoor bijvoorbeeld je financiële situatie ineens 
anders wordt. Je kan ziek worden, ontslag krijgen, 
noem maar op. Het kan iedereen overkomen. En de 
kinderen kunnen er ook niks aan doen; het is maar 
waar je geboren wordt”, vertelt John. 
Reinoud komt uit Den Haag. Hij werkt als brand-
weerman in Rotterdam. Bij de voedselbank houdt 
hij zich vooral bezig met ARBO-zaken en voedsel-
veiligheid. “Ook zijn we HACCP genormeerd. Dit 
houdt o.a. in: koelketenbewaking, controle houd-
baarheidsdatums, schoonmaak, persoonlijke hy-
giëne, plaagdierenbestrijding etc.”, zegt Reinoud. 
John gaat hem hierin ondersteunen. Er werken 
ongeveer 115 vrijwilligers, die de diverse taken heb-
ben verdeeld. Chauffeurs, magazijnmedewerkers, 
winkelmedewerkers, technische dienst etc. “Als 
stichting hebben we de AMBI-status met alle wette-
lijke regels en afspraken die er zijn”, aldus Reinoud. 
Klanten van de voedselbank krijgen eerst een in-
takegesprek om hun financiële situatie te beoor-
delen. Als men wordt toegelaten om gebruik te 
maken van de voedselbank, dan heeft Venlo een 
uniek concept − er zijn er maar een paar met dit 
concept − namelijk het winkelconcept. Voorheen 
werd er een voedselpakket uitgereikt. Het nadeel 
was dat klanten soms veel blikken erwtensoep in 
het keukenkastje hadden staan, omdat de inhoud 
van een pakket vaak hetzelfde was. Of dat een 
gedeelte van het pakket werd weggegooid (verspil-
ling), omdat ze de producten niet lekker vonden. 
Het winkelconcept geeft de mensen meer zelfstan-
digheid en bevordert hun eigenwaarde. Ze kunnen 
zelf uitzoeken wat ze willen eten; 60% zijn gezonde 
producten (schijf van vijf). In het kader van voedsel-
verspilling wordt ook snoep en koek aangeboden. 
Rookwaar en alcoholisch dranken worden niet 
uitgegeven. “We hanteren een lijst met ‘not-done 
producten’. We werken met bloktijden (tijdvakken) 
om wachtrijen en drukte te voorkomen, zodat de 
klant rustig kan winkelen. Er loopt altijd een vrijwil-
liger mee. Zo komt er vaak ook een gesprek op 
gang. Soms merk je dat een klant helemaal vast 
zit in zijn of haar leven. Dan kunnen we een apart 
gesprek voeren in ons kantoortje en hem of haar 
doorverwijzen naar andere hulporganisaties. Dit 
geeft ons als vrijwilliger voldoening dat we echt wat 
kunnen betekenen voor deze klanten”, zo vertelt 
Reinoud. “Elk jaargetijde hebben we wel acties 

om producten geleverd te krijgen vanuit winkels. 
Dit levert per keer wel 80 tot 150 grote kratten vol 
voedsel op. Zo vullen we de voorraad weer aan. 
Bij de veiling staat onze zgn. vrijwillige groente- en 
fruitbrigade, die de overgebleven groentes en fruit 
ophaalt. Dit is bij uitstek gezonde voeding. Ook leve-
ren we dierenproducten voor onze klanten met een 
huisdier. Rond de kerstdagen proberen we ook wat 
voeding op het schap te krijgen die met Kerstmis 
gebruikelijk is. Helaas loopt dit niet synchroon met 
de normale winkels. Na de kerstperiode krijgen 
we vaak zakken pepernoten en veel overgebleven 
kerstpakketten. Die inhoud levert weer een buffer 
op tot ongeveer maart. Dus onze klanten eten soms 
in maart de kerstkransjes en blikjes ragout”, legt 
Reinoud uit. “Gelukkig dragen veel ondernemers de 
voedselbank een warm hart toe. We krijgen vanuit 
de conservenindustrie pallets met bijvoorbeeld 
groente in pot waarop het etiket scheef geplakt zit. 
Die komen niet in winkels terecht maar bij ons. Met 
andere woorden: het potje is cosmetisch mislukt, 
maar de inhoud is perfect. Of via tuinders krijgen 
we kromme komkommers. Deze smaken echt 
niet anders dan de rechte, die in de supermarkten 
worden aangeboden (welvaartprobleem). Van de 
bakkersopleiding krijgen we brood en vanuit de 
stichting Jarige Job krijgen we speelgoedpakket-
ten, zodat ouders hun kinderen op hun verjaardag 
ook een cadeau kunnen geven. Maar belangrijk om 
te benoemen, is dat er ook veel mensen zijn die 
geld doneren. Soms ook grote bedragen, waarbij 
de gulle gever niet bij naam wil worden genoemd. 
Dank hiervoor. En om de donkere dagen met kerst 
wat meer licht en misschien wat blijheid in een gezin 
te geven, krijgt iedere klant ook een kerstpakket 
van ons aangeboden. Dit wordt vaak als een mooie 
verrassing ervaren. Soms krijgen we van een (ex-)
klant weleens een bedankkaartje toegestuurd. Daar 
worden wij blij van”.

Mat Hendrix
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Wat is er veel gebeurd toen, die kerstdag.  
Hoe is het mogelijk dat een mens door zoveel 
emoties gaat en dan toch voortleeft.  
Wat een dikke huid hebben we en wat een 
incasseringsvermogen. 

Ieder jaar op 25 december denk ik aan die kerst-
dag, toen er zo veel gebeurde. Wanneer ik ’s mor-
gens wakker word in het donker, denk ik: tóen 
was het licht, was de zon al op. Als we aan het 
ontbijt zitten, toast met kaas en jam en thee en 
krentenbrood, denk ik: twee kleffe sneden brood 
en niemand die ze op kon, want tijdens het ontbijt 
stierf Corrie. Het is nu vijfendertig jaar geleden. 
Ja, zo lang, en nog staat me alles helder voor de 
geest. Corrie, de gouden, in olie drijvende auber-
gine en dat wonderlijke in de loods toen er een 
nieuw element kwam in ons grauwe leven. We 
werden die 25e december wakker door de bel 
voor koffie halen. De zon was net op, de wereld 
was nog onschuldig en er was koffie vandaag, ter 
ere van Kerstmis. Misschien straks een schepje 
rijst extra en, wie weet, wat suiker, verlicht corvee, 
en vanavond feest op het blok. Men fluisterde iets 
van een aubergine, gebakken nog wel, in echte 
olie. Misschien was dat maar een kampgerucht. 
We wasten ons in een pannetje en trokken de 
daagse plunje aan. Hugo van vier dreinde alweer 
en zijn Duitse moeder zei: ”Himmel kind, ik schla 
je bek diecht!”, maar ze had haar handen vol met 
de baby, die rondkroop op de brits. Hoe heette die 
ook alweer? Zou Hugo nog leven? Het was toen 
een vierkant blond kereltje, met een wrok tegen 
alle volwassenen en verteerd door jaloezie, want 
zijn moeder had uitsluitend oog en oor voor de 
kleine. Een eenzaam mens, Hugo, met zijn vier jaar. 
Wij woonden met zijn dertigen in een lokaal, waar 
houten britsen van wand tot wand liepen. Daar 
was de zigeunerin met haar gouden oorringen, 
hartelijk, ongewassen en vol ongedierte. Dan juf-

frouw Smit, een verbitterde paardenkop met zware 
beriberibenen, uit iedere porie gif ademend. “Moet 
dat loeder ‘s morgens al beginnen met janken?” 
zei ze. “Waarom zit je überhaupt in ’t kamp, mens? 
Jullie zijn toch bondgenoten van de Jap?” Dan was 
daar Melie, het fijne dametje met haar hoogstaande 
principes, dat door alles heen góed moest zijn, dat 
haar drie kinderen en ons met verwijtende ogen en 
een heilig smoel voordeed hoe het moest. “Wat een 
prachtige zonsopgang,” zong ze boven het lawaai 
uit, “het is kerstdag, vrede op aarde, we hebben 
koffie vandaag, wat hebben we het goed.”
In de hoek bij de deur woonde Preekje, een eigen-
aardige beige muis, die iets scheen te zijn bij de 
een of andere religieuze sekte. We merkten niet 
veel van haar; ze zat maar in haar hoekje op de 
brits eindeloos recepten over te schrijven in een 
verkreukeld schrift. Tegenover haar, op de andere 
brits, werd het grootste gedeelte ingenomen door 
de moeder van Corrie, een wonderlijk apathische 
vrouw, met vijf kinderen: Corrie zelf, drie jongere 
zusjes, die duimzuigend en onderling kijvend zich 
niet met anderen bemoeiden, en een tienjarig jon-
getje, een ‘mongooltje’. Er waren meer mensen in 
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het zaaltje natuurlijk – het was volgestouwd met 
warme, wasemende lichamen, die je ’s nachts bij 
gebrek aan ruimte op de brits niet kon ontwijken 
– maar de anderen zijn vervaagd in mijn herinne-
ring. Ja, Anna was er. Zij had net als ons het kleffe 
broodje in dunne plakjes gesneden om bij de koffie 
met kleine, zuinige hapjes op te eten, toen er een 
zuster uit het ziekenzaaltje verscheen. “Mevrouw 
Beek?” zei ze. “Is mevrouw Beek er?” Corries 
moeder stond al voor de brits. “Corrie?” vroeg ze. 
De zuster knikte. “Wilt u meekomen?” Anna en 
ik gingen mee en Melie en nog een paar. Corries 
moeder liep naar binnen terwijl wij op de galerij van 
het ziekenzaaltje bleven staan. We zagen het witte 
scherm om het bed en toen er geen voetstappen 
meer op de tegels klepten, hoorden we Corries 
ademhaling, rochelend, raspend, oneindig moeilijk. 
We keken naar het witte scherm en wachtten ter-
wijl de zweetdruppels langzaam van ons afdropen. 
Corries machine zwoegde reutelend voort. De 
dokter kwam. ”Waarom dóet u niets? Zo’n gezond 
flink kind!,” riepen we fel. Ik had nog wat kinine be-
waard en zei: “Hier, neemt u het.” “Kunnen we niet 
rondgaan om medicijn?” Hij schudde zijn hoofd. “Ze 
wil niet. Ze kon genezen, maar ze wil niet.” Corrie 
was zeventien jaar, de aardigste en flinkste van de 
vijf. Toen haar moeder, die uitsluitend zorg had voor 
haar zoontje, de situatie boven het hoofd gegroeid 
was, hield zij het gezin op de been. Ze zorgde dat 
het plaatsje op de brits schoon was, haalde eten, 
deed de was, trachtte haar onhandelbare zusjes 
in toom te houden en hield zich overeind met een 
ijzeren wil. Toen ineens knapte er wat in Corrie 
en was het uit. Ze at niet meer en zat hele dagen 
naar buiten te staren. Wij waren allemaal bezorgd 
behalve de moeder. Die merkte nauwelijks wat er 
met haar kind gebeurde. Steeds meer rolde Corrie 
zich in zichzelf op, sloot zij de wereld en het leven 
buiten. Ze was al bijna niet meer te bereiken. Een 
meisje van zeventien jaar, in hopeloze eenzaam-
heid. Toen ik haar zo zag zitten, die laatste maal, 
heb ik het nog eens geprobeerd. “Corrie, je móet 
leven. Aan deze oorlog komt een eind, dan wordt 
alles weer goed. Corrie, voor je moeder moet je 
blijven leven. Ze kan het niet aan. Je bent nodig. 
Hoor naar me, kind.” Ze schudde het hoofd. “Ik 
wil weg.” Ik antwoordde: “Waarom wil je weg?” 
Ze maakte een mat gebaar dat alles omvatte: het 
modderige terrein, de troosteloze behuizing en 

de roddelende, ruziënde, grauwe mensenmassa. 
“Zoveel modder,” zei ze. We stonden daar en luis-
terden. Ineens was het doodstil. Op de blokken 
begon bedrijvig de dagelijkse arbeid: dweilen, wa-
ter halen, matrassen kloppen; een ijzeren wagen 
denderde voorbij met de drums voor de keuken. 
Maar het was doodstil. Corrie had opgehouden te 
ademen. Van achter het witte scherm kwam haar 
moeder. “Jezus heeft mijn kind gehaald,” zei ze, 
“op zijn verjaardag.” Waarom dit kind? Waarom 
niet een van die kijvende nietsnutten of dat arme 
‘mongooltje’?, dachten we. Maar wie zal de waarde 
bepalen van een mens? Toen gingen we terug  
naar ons blok en borgen de resten van het ontbijt 
weg. 
De ochtend verstreek met het verrichten van onze 
dagelijkse bezigheden, die ons hielpen het schok-
kend gebeuren een plek te geven. Intussen hield 
het gerucht over de gebakken aubergine aan; we 
praatten over niets anders meer. Tegen de mid-
dag circuleerde er een ander nieuwtje door het 
kamp: de Jap heeft toestemming gegeven voor 
een kerstbijeenkomst. Dat was nog nooit gebeurd, 
want bijeenkomsten waren ten strengste verboden. 
Wie was op het idee gekomen? Wie had de moed 
gehad het te vragen? Zou er gesproken worden en 
door wie? Het antwoord op al die vragen luidde: 
Preekje. Die was naar de kampcommandant ge-
stapt en had hem blijkbaar zo overrompeld, dat hij 
toestemming had gegeven voor de bijeenkomst. 
We mochten ‘s middags om vijf uur bij elkaar 
komen in de loods op blok drie en daar mocht 
Preekje tot ons spreken. Om vijf uur dromden we 
met onze beste kleren aan naar de loods en wie 
nog schoenen bezat, droeg die. We zochten een 
plekje, dicht tegen elkaar en steels om ons heen 
kijkend: wie was er en wie niet? Vlakbij de plaats 
die voor Preekje was vrijgehouden, stond een ver-
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Dit kerstverhaal is geschreven door Hélène Weski 
(1914-2006). Elk verhaal van haar is min of meer au-
tobiografisch; ze combineert daarbij gebeurtenissen 
tot een verhaal. Hélène werd geboren op een grote 
suikeronderneming op Oost-Java. Haar vader was 
Pools, haar moeder Nederlands. Tijdens de Japanse 
bezetting werden vrouwen en kinderen van Malang in 
de woonwijken ingesloten en later op transport gezet 
naar de kampen. Hélène Weski verbleef in het vrou-
wenkamp Ambarawa.  



meer dan een uitleenloket

roest blik met een grote groene tak, waarin stukjes 
zilverpapier beefden, kralen halskettingen en een 
enkele rode bloem van de hibiscus. De vuile wan-
den van gevlochten bamboe waren versierd met 
groen en een foto of kindertekening hier en daar. 
Boven in het dak – een plafond was er niet – hin-
gen spinraggen als feestelijke sluiers. Toen kwam 
Preekje. Ze ging voor de brits met het primitieve 
kerstboompje staan. Ze droeg een kleurloze beige 
jurk, haar gladgestreken beige haar hing sluik om 
haar beige gezicht. Ze stond daar lelijk en onaan-
zienlijk neer te kijken op haar gevouwen handen, 
alsof ze om kracht bad. We voelden ons allemaal 
een beetje gegeneerd en wilden dat we niet waren 
gekomen. Ineens hief Preekje het hoofd. Wat ze 
zag, weet ik niet, maar haar ogen gingen glanzen 
en haar gezicht begon te stralen. Preekje gaf licht 
af. Ze zei: “Het licht schijnt in de duisternis.” Ik weet 
niet meer wat ze verder allemaal heeft gezegd. 
De woorden gingen zacht golvend door die hoge 
loods en wij borgen ze in ons zelf weg. Het waren 
zo'n andere woorden dan die we de laatste jaren 
hadden gehoord en gebruikt. We waren verruwd 
en afgestompt; we meenden niet meer te kunnen 
worden ontroerd. Ik zag hoe juffrouw Smit’s gele 
wangen nat waren van tranen. 
Het was een wonderbaarlijke kerstbijeenkomst 
in de loods met de bamboewanden, met die slui-
ers van engelenhaar in de nok van het dak, met 
het silhouet van de Japanse schildwacht met de 
bajonet op het geweer voor het raam, met die 
verwaarloosde troep vrouwen, helemaal in de ban 
van de stem die de stralende boodschap bracht. 
Vol vrede trokken we terug naar ons blok. Rus-
tig traden we aan voor het eten halen, en zelfs 
toen er geen aubergine bij was, verwerkten we 
die teleurstelling zonder ruwe woorden. Het werd 
donker. Het kleine peertje in onze zaal flitste aan. 
We kropen eronder bij elkaar, in een behoefte aan 
contact met de ander. “En zij daar?” vroeg iemand 
met een hoofdknik naar de Duitse in haar hoek, 
die deed of ze druk bezig was. “Kom erbij, Duitse,” 
riep de zigeunerin. “Och,” aarzelde de vrouw, “iek 
moet de wasch opreumen en de klamboe nie-
derlaten en de kiender... Robbie heult als hij niet 
gedragen wordt en Hugo kan doch niet…” Juffrouw 
Smit reageerde hard en onverschillig: “Geef mij de 
baby. Neem jij dat andere schaap maar eens op 
schoot. Dat komt een hoop tekort.” Ineens klonk 

de kreet: ”Extra eten halen!” Het was een verruk-
kelijke, goudgeel gebakken aubergine, drijvend 
in een kostelijk plasje echte olie. Voor het eerst 
in lange tijd konden we met een volle maag gaan 
slapen. Bijna eerbiedig hielden we het etensbakje 
op en namen de aubergine in ontvangst als een 
kostbaar kerstgeschenk. We vertelden elkaar ver-
halen van vroeger, van toen we nog gewoon in 
huizen woonden en zoveel konden eten als we 
wilden, en van de mensen die ons lief waren en 
nu ver weg. Zouden ze nog in leven zijn? Zo zaten 
we bij elkaar, wat verwonderd dit ongewone ver-
warmende samenzijn ondergaand, totdat buiten, 
vanuit een andere wereld, waarschuwend klonk: 
“Bedtijd! Over een kwartier gaat het licht uit!” De 
Duitse nam de slapende baby van juffrouw Smit 
terug, die even met leeg neerhangende armen op 
haar brits bleef zitten en toen onder de klamboe 
schoof. “Laat mij morgen maar op hem passen,” 
zei ze schor. “Dan heb jij je handen wat vrij.” Het 
werd stiller op het blok nu, alleen nog een enkele 
roep, een paar klepperende houten klompjes over 
de galerij, een schaduw die het modderige pleintje 
overstak om in de diepzwarte muil van de loods te 
verdwijnen. In de verte sloeg de kampklok tien uur. 
We lagen alleen met onze gedachten in de donkere 
kerstnacht, met onze herinneringen, verlangens en 
eenzaamheid, zoals iedere nacht. Maar toch was 
het ook anders. Er was een nieuw element bijge-
komen, iets heel prils en breekbaars nog. De maan 
kroop langzaam omhoog achter het prikkeldraad. 
En het licht scheen in de duisternis.
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Die kerstdag lang geleden



meer dan een uitleenloket

In India is 2,3% van de bevolking christen. Men 
denkt vaak dat het christendom in India nog niet 
zo oud is, maar niets is minder waar. Volgens de 
overlevering bracht de Apostel Thomas in 52 na 
Chr. het evangelie naar Kerala, wat mijn geboor-
teprovincie is. Deze oudste christenen noemen wij 
de Thomas-Christenen. Tot deze groep behoort 
mijn familie. In de 16e eeuw kwamen de Portugezen 
naar Zuid-India en bekeerden daar vele andere 
mensen tot het Katholieke geloof, vooral arme 
boeren en vissers.
De Thomas-Christenen horen tot de Syro-Ma-
labaarse Kerk. Wij vieren op onze eigen manier 
Kerstmis. Zo vasten wij 25 dagen voor de kerst. 
Gedurende die 25 dagen hebben we iedere dag 
een viering in de kerk, waar de meeste mensen 
proberen aan mee te doen. In de nachtmis op 
kerstavond krijgen kinderen ook speciale cadeaus 
als ze alle dagen aanwezig zijn geweest. Het geld 
dat wordt bespaard tijdens het vasten, wordt ge-
geven aan mensen die het minder hebben of aan 
een ander goed doel.
Kerst is ook een tijd van familiereünies, waarbij fa-
milieleden die in diverse steden werken en wonen 
naar hun geboorteplaats terugkeren om samen 
met hun familie kerst te vieren. Kerstmis is daarom 
ook een heel groot feest. In mijn streek kun je bij 
elk huis een buitenkerststal zien met keramische 
beelden, lichtjes, kerstversiering en een grote 
kerstster. De kerstboom is in elke streek anders, 
dus ook bij ons. Niet alleen christenen bouwen een 
kribbe, zowel buiten als binnen. Mensen met een 
andere geloofsovertuiging doen dit ook. Tevens 
kun je bij elk huis een kerstster vinden, in allerlei 
maten, kleuren en soorten.
Bij ons is het een traditie dat er jongerengroepen, 
vergezeld door kerstmannen en kerstengelen, 
alle huizen bezoeken om daar kerstliederen te 

zingen. Tevens is er een processie door het dorp 
of stad om de geest van het kerstfeest hoog te 
houden. Vanuit verschillende buurten zie je kleine 
gemeenschappen van twintig families te voet en 
al zingend naar de kerk gaan voor de nachtmis. 
Er wordt door de jeugd een prachtige kribbe en 
een hele grote en mooie, zelfgemaakte kerstster 
voor de kerk neergezet. Het is echt prachtig om te 
zien hoeveel mensen van diverse gebedsgroepen 
al zingend naar de kerk gaan. Zo versterkt Kerst-
mis alle banden tussen families en verschillende 
groepen in de parochies.
Er worden tijdens de voorbereiding op de kerst ver-
schillende kersttaarten gebakken, die pas op kerst-
avond aangesneden mogen worden. Natuurlijk 
vergt dit veel voorbereiding, waarvoor gezinsleden 
vaak eerder naar huis komen. Er wordt speciaal 
druivenwijn gemaakt. Ook speciale kerstgerechten 
worden gemaakt, zoals Kallappam, eend en zoe-
tigheden. In mijn streek wordt bijna altijd Kappa 
biryani (een rijstgerecht) gemaakt. Met Kerstmis is 
iedereen welkom. Zo worden met kerst niet alleen 
christenen uitgenodigd, maar ook mensen met 
andere geloofsovertuigingen. Tijdens het bezoek 
wordt dan ook meestal een kersttaart gegeven, 
die gezamenlijk wordt gedeeld.
Jezus wordt gezien als het licht van de wereld, 
daarom is er in mijn streek na de Nachtmis veel 
vuurwerk. Kerstmis is immers een tijd om na te 
denken of wij in het licht wandelen en we dit licht 
aan iemand kunnen geven die een lichtje in zijn 
of haar leven nodig heeft. Al zijn er zoveel talen, 
tradities en culturen, bij Kerstmis gaat het om de 
geboorte van Gods Zoon en dat wij Hem 2000 
jaar later nog steeds een plekje geven in onze har-
ten. Kerstmis is een tijd om de persoonlijke relatie 
met God te vernieuwen. Moge de ware geest van 
Kerstmis ons verlichten met de gave van geloof 
in Hem. Zalig kerstfeest en een goed Nieuwjaar!

Pastoor Anu Antony Kalarickal
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Hoe wij Kerstmis vieren in India? 
Nou dat gaat zo…



In het Wereldpaviljoen in Steyl is de kerstgedach-
te het hele jaar door voelbaar. Je maakt kennis 
met het feit dat er buiten Nederland miljarden 
mensen wonen met verschillende gewoonten, 
gebruiken, taal en cultuur, en vaak onder veel 
slechtere leefomstandigheden. Als je er bent, 
leer je hier veel over en krijg je respect en begrip 
voor mensen die anders leven dan wij. Samen 
voor een betere wereld; een kerstgedachte die 
het hele jaar door blijft gelden, toch? 

Het begon allemaal met een droom van journalist 
René Poels. Hij reisde veel over de wereld en had 
een passie voor de derde wereld. Daarbij merkte 
hij dat wij in het westen veel vooroordelen hebben 
tegenover andere culturen en dat dat vaak leidt tot 
misverstanden en conflicten. Hij kreeg het voor 
elkaar om tijdens de Floriade in Venlo in 2012 een 
stand in te richten waar bezoekers zich konden 
onderdompelen in andere culturen. Het werd een 
groot succes en na de Floriade werd gezocht naar 
een definitief onderkomen. Dat werd gevonden in 
Steyl, in de oude drukkerij van het Missiehuis. Dat 
was de start van de ontwikkeling van een perma-
nent Wereldpaviljoen. 
Ted van Heel uit Belfeld werkte daar ook aan mee. 
“Ik was net gestopt met mijn werk als leerkracht 
toen ik in De Limburger een advertentie zag waarin 
vrijwilligers werden gevraagd voor het nieuw op te 
richten Wereldpaviljoen in Steyl. Ik heb me aange-
meld en ging in gesprek met René Poels. De visie 
van het Wereldpaviljoen en het enorme enthousi-
asme van René maakten ook mij enthousiast. Sa-
men met andere vrijwilligers heb ik het recreatieve 
programma ontwikkeld en de diverse gebouwtjes 
ingericht. Ook ontwikkelde ik een programma voor 
kinderfeestjes, wat een groot succes is geworden. 
Nog steeds werk ik er met veel plezier. Ik heb er 
diverse nieuwe vrienden gemaakt en veel gezel-

lige feestjes beleefd. Ik kan iedereen aanraden 
om vrijwilliger te worden bij het Wereldpaviljoen!”
Er werd een Nicaraguaans dorp nagebouwd, waar-
in je beleeft en dus voelt hoe er in een Midden-
Amerikaans land wordt geleefd. Inmiddels is er ook 
een Ghana-belevingscentrum, waar alle aandacht 
gericht is op Afrika. En niet te vergeten de vluchte-
lingenproblematiek, waar ook oog voor is. Tijdens 
de opbouw werd Jan Verhezen uit Belfeld ge-
vraagd om een deur te komen afhangen. “Ja, maar 
uiteindelijk is dat met die deur niet doorgegaan. Wel 
ben ik als vrijwilliger bij de technische dienst blijven 
hangen en nooit meer weggegaan. Wekelijks zijn 
we samen bezig met allerlei klusjes die horen bij 
het onderhoud, bedenken en vernieuwen. En mijn 
vrouw Els is ook alweer een jaar of vier actief om 
de diverse ruimtes schoon te houden.”
Behalve de technische dienst is de organisatie nog 
uitgebreid met een team van huismeesters/piloten 
(waar Jan Verhezen ook deel van uitmaakt), een 
recreatief en een educatief team en een speciale 
groep voor de horeca. Later kwamen daar nog 
teams bij voor de administratie, ICT en pr/commu-
nicatie. In 2014 werd de nieuwe locatie geopend 
door gouverneur Theo Bovens.
Het Wereldpaviljoen kent recreatieve bezoeken 
en educatieve bezoeken. Voor de recreatieve be-
zoeken is het Wereldpaviljoen elke woensdag- en 
zondagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Tijdens schoolvakanties is het op extra dagen 
geopend. Veel vrijwilligers zijn dan aanwezig om 
de bezoekers te begeleiden en de nodige uitleg 
te geven. Ook worden er veel kinderfeestjes ge-
houden op deze middagen. En even lekker zitten? 
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In La Cantina kun je een drankje pakken met wat 
lekkers. Bij mooi weer is er een terras geopend. 
Daarnaast worden er rondleidingen gegeven voor 
groepen. Hans van de Ven uit Belfeld is, naast 
bestuurslid, een van de rondleiders. Behalve deze 
rondleidingen kunnen groepen ook terecht voor 
vergaderingen, presentaties, excursies, teambuil-
ding, familiedagen of groepsuitjes. Regelmatig 
worden er filmavonden georganiseerd, evenals 
muziek- en cultuurevenementen.
Schoolklassen bezoeken de educatieve program-
ma’s. Hiervan wordt veel gebruikgemaakt. Er zijn 
programma’s voor kinderen van 4 tot 14 jaar. In 
samenwerking met de bezoekende school wor-
den deze voorbereid en in het Wereldpaviljoen op 
een ochtend uitgevoerd. Tijdens de programma’s 
beleven en leren de kinderen op een ervarings-
gerichte manier. Volwassen rollenspelers nemen 
de kinderen mee in hun verhaal. Ria Beurskens 
uit Belfeld is een hen. “Na twee groepsbezoe-
ken aan het Wereldpaviljoen wist ik zeker dat ik 
na mijn werkzame leven in het onderwijs hier als 
vrijwilliger aan de slag wilde. Het was prachtig 
om te zien hoe je in het leven stapt van mensen 
met een heel andere cultuur. Prettig vanwege mijn 
onderwijsachtergrond, is dat ik aan de slag kon in 
het educatieteam, maar meer nog was ik ontzet-
tend onder de indruk van de programma’s voor 
scholen. Wat ik zo ongelooflijk mooi en bijzonder 
vind, is dat de kinderen als vanzelfsprekend in een 
andere cultuur worden ondergedompeld, hiermee 
actief en ervaringsgericht aan de slag gaan en 
begrijpen dat er kinderen zijn die het lang niet zo 
goed hebben als wij.”

Wat staat mensen te wachten bij een bezoek? Je 
koopt een vliegticket aan de balie in La Cantina en 
gaat vervolgens met de piloot naar Airport Steyl. 
Daar staat een echte Fokker 50 klaar, waarin je 

naar een andere wereld 
vliegt. Je komt aan in 
Nicaragua en gaat via 
een detectiepoortje 
langs de douane. Daar-
na arriveer je in San Pedro, een dorp in Nicaragua, 
waar je meemaakt hoe er geleefd wordt in een 
gezin, op de markt, in de fabriek, bij de bank en op 
school. In het postkantoor kun je iemand een kaart 
sturen vanuit Nicaragua. Ook kun je, net zoals de 
kinderen dat doen in Nicaragua, zelf je speelgoed 
maken, dat je ook mee naar huis mag nemen. Maar 
er staan ook computerspellen die je veel vertellen 
over hoe kinderen in Nicaragua leven.

Vanuit Nicaragua kun je doorlopen naar Ghana. 
Ook daar kun je veel zelf doen: amuletten maken, 
een (virtuele) busreis maken vanaf de markt in 
Accra naar een dorp op het platteland en met een 
VR-bril zien hoe het leven in zo’n dorp eruitziet. 
Ook kun je met een VR-bril via een animatiefilm 
ervaren hoe het is om als bootvluchteling op open 
water te zitten met alle gevaren die dan op je af-
komen. Vanzelfsprekend brengt in deze kersttijd 
ook de kerstman een bezoek brengen aan het 
Wereldpaviljoen en wel op woensdagmiddag 20 
december. Uiteraard kun je een kerststukje maken. 
Het bezoek aan het Wereldpaviljoen in Steyl is een 
geweldig, belevingsvol en educatief uitje. Het is 
een culturele attractie voor scholen, gezinnen en 
organisaties, waar je kennismaakt met het leven 
in Nicaragua en Ghana. 
Wil je hier als vrijwilliger een bijdrage aan leveren? 
Je bent van harte welkom! Je kunt zelf kijken wat 
het beste bij je past: tijdens de openingsuren, bij 
de schoolbezoeken, de horeca, administratie of 
technische dienst. 

Meer informatie? 
Kijk op www.wereldpaviljoen.com.
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Kerstmis is een christelijke feestdag die wereld-
wijd wordt gevierd. Veel mensen hebben dan 
vrij van hun werk en gebruiken deze tijd om met 
familie of vrienden samen te zijn. 

Belangrijke sectoren gaan echter gewoon door. 
Denk hierbij aan ziekenhuizen, thuiszorgorgani-
saties en hulpdiensten als politie en brandweer. 
Deze sectoren moeten beschikbaar zijn om de 
veiligheid van mensen te waarborgen. Hoewel 
vele bedrijven en organisaties vaak gesloten zijn 
tijdens de kerstperiode, zijn er ook talloze die open 
blijven en hun diensten aanbieden. Denk aan de 
detailhandel; zo komen ze tegemoet aan de last-
minute-cadeaukopers. Supermarkten en warenhui-
zen zijn vaak geopend, zodat mensen zelfs tijdens 
de kerstdagen nog maaltijden kunnen kopen. Dat 
was nog niet zo lang geleden totaal anders. Ook 
in de horeca zijn restaurants, hotels en eetcafés 
vaak open. De trend om met kerst buitenshuis 
met familie te eten is geliefd. Zelf ben ik daar geen 
voorstander van. Vroeger speelde het geloof de 
belangrijkste rol tijdens de kerstdagen met veel 
kerkgangen. Tegenwoordig heeft vooral het eten 
veel gangen. Het eten is een teken van overvloed 
en genieten, en voor velen een belangrijk onder-
deel van deze dagen. Vandaar ook in deze uitgave 
een interview met een kok. Een beroepsgroep die 
tijdens de kerstdagen vaak moet werken en lange 
uren moet maken. Kok zijn vereist meestal al een 
toewijding aan avond- en weekendwerk en met de 
feestdagen geldt dit nog meer. Dit leidt vaak tot 
minder persoonlijke tijd met vrienden en familie. 
Guido Damen, 29 jaar, woont samen met Evelien 
Simons. Beiden zijn echte Belfeldenaren. Guido 
wilde al vanaf zijn kindertijd koken. Op een oude 
foto staat hij als peuter met een sjolk om en een 
plastic keukentje bij zijn moeder, die de petatte 
zit te schillen. Zijn ouders hadden voorheen een 
elektro-installatiebedrijf. Guido had echter weinig 
interesse in techniek. Hij volgde via het Valuascol-
lege de lessen horeca, toerisme en voeding en 
daarna de BBL-opleiding tot kok. Hierna heeft hij 
nog twee jaar de opleiding tot gespecialiseerd kok 
gevolgd. “Deze opleiding geeft een echte verdie-
ping in je kennis en kunde, bijvoorbeeld bonbons 
maken”, vertelt Guido. “Op het gebied van koken 

ben ik altijd erg leergierig geweest. Ik heb meer-
dere werkplekken gehad. Overal heb ik veel vak-
kennis opgedaan, o.a. bij sterrenrestaurant ONE 
in Maasniel. Maar ook in De Maaspoort, zowel bij 
Bistro Luif als restaurant Cabillaud. Ook heb ik 
nog een tijd gewerkt als souschef bij restaurant 
De Zoes in Helden. Nu ben ik chef-kok in Kasteel 
Aldenghoor in Haelen. Mijn vader zei altijd tegen 
mij: 'als je de horeca in gaat moet je vaak tijdens 
weekenden en feestdagen, zoals Kerstmis, wer-
ken'. Hij kreeg gelijk. Vanaf 2009 tot heden heb ik 
maar één keer met de kerstdagen vrij gehad. Veel 
horecamedewerkers stoppen om die reden met 
dit werk. Het maakt me nu nog niet veel uit. We 
zijn nog jong, hebben geen kinderen en zijn nog fit 
genoeg. Natuurlijk mis ik de magie en gezelligheid 
van kerst thuis. Als ik met Kerstmis werk, gaat mijn 
vriendin meestal bij haar ouders eten. Als ik dan ‘s 
avonds thuiskom, heb ik de rapen gaar en krijg ik 
niet veel meer mee van de kerst thuis. Helaas kan 
ik dus weinig genieten van deze festiviteit. Aan de 
andere kant vind ik het ook als chef-kok geweldig 
om met deze bijzondere dagen een feestelijk menu 
met zorg samen te stellen. Culinaire hoogstandjes 
die de smaakpapillen van de gasten in ons restau-
rant aanwakkeren. Ik werk alleen maar met verse 
producten en vlees van dieren die een goed leven 
hebben gehad. We werken met twee personen in 
de keuken en maken voor 95% alles zelf. Als ik alles 
wil hebben wat ik nodig heb voor een menu moet 
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ik op tijd met de inkoop be-
ginnen. Tegenwoordig is het 
moeilijker om alles geleverd 
te krijgen. Er is schaarste van 
bepaalde producten. Ook is 
alles veel duurder geworden: 
1 kilo verse zalmfilets kostte 
voorheen 11 à 12 euro, nu 18 
euro of meer. Ook vis wordt 
vers ingekocht. We gebruiken 
bijna geen kweekvis. Gewoon-
lijk vernieuwen we iedere zes 
weken de menukaart. Geluk-
kig heb ik bij het samenstellen 
hiervan grote vrijheid gekre-
gen van mijn baas. Ik expe-
rimenteer graag en probeer 
eigen recepten te verzinnen. 
Dat is de uitdaging met kerst: 
je te onderscheiden van an-
dere koks en restaurants”. 
Met trots laat Guido een foto 
zien van een gevulde tomaat. 
Die ziet er heerlijk uit, maar de 
inhoud blijft zijn geheim. 
Werken met Kerstmis geeft 
vaak een extra hoge werk-
druk. Mede omdat de gasten 
op deze bijzondere dagen ook 
hoge verwachtingen hebben. 
Dus topdrukte en hectiek en 
stress. Een goede planning 
en voorbereiding zijn daarom 
heel erg belangrijk. Veel ge-
rechten kun je van tevoren al 
klaarmaken en in de koeling zetten, zoals soepen, 
sausen en desserts. Tegenwoordig zijn sommige 
eetgelegenheden met Kerstmis maar één dag 
open in plaats van twee. Dit komt mede door de 
personeelskrapte. Je wilt het vaste personeel be-
houden, dus ook hen een vrije dag gunnen. “Sociale 
interactie met de gasten heb ik als kok minder,” 
aldus Guido, “aangezien mijn werk zich vooral op 
het reilen en zeilen in de keuken richt. De focus ligt 
voornamelijk op het bereiden van eten en klantge-
richtheid. Binnen Restaurant Kasteel Aldenghoor 
hebben we dit jaar gekozen voor een kerstbrunch-
menu in plaats van een uitgebreid kerstdiner. Dit 
geeft voor ons in de keuken wat meer rust, maar 

het blijft spannend hoe de gasten hierop gaan 
reageren”. 
Tijdens dit interview merk ik hoe gepassioneerd en 
trots Guido is over zijn werk als kok om zo mensen 
te laten genieten van heerlijke maaltijden tijdens 
de feestdagen, ondanks de nadelen die het voor 
hem als kok hebben. Op de vraag of hij niet ooit 
zelf een restaurant - in Belfeld of omstreken - zou 
willen hebben, geeft Guido aan dat hij dat dan 
met een compagnon wil doen. In deze tijd is dat 
echter risicovol, dus voorlopig nog maar niet. In 
Belfeld is het met kerst voorlopig nog wachten op 
de Belfeldse gevulde tomaat van Guido.

Mat Hendrix
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een kijkje in de werkdag van Guido Damen



Kerstbal     Sneeuw     Slee     Gourmetten   
Sneeuwpop     Kerstontbijt     Gezellig     Kerstboom   

Kerstkaart     Nieuwjaar

De werkjes zijn gemaakt door:
Tara en Kaya (verhaal), 
Elle en Suus (kruiswoordpuzzel) en 
Guus en Teun (woordzoeker)
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Het was nog drie nachtjes slapen voordat het 
Kerstmis was. Lotte verheugde zich om morgen 
de kerstboom op te zetten met haar zusje Luna 
en haar vader Danny en haar moeder Sylvia. Ze 
hebben de kerstboom net opgezet. Lotte en haar 
vader gaan nu de kerstboom versieren. Luna en 
haar moeder gaan gebakjes bakken en versieren 
voor morgen, want morgen komt de hele familie 
Kerst vieren bij ons thuis. We zijn klaar, roepen 
ze! Hun moeder zei nu is het tijd om naar bed 
te gaan, morgen staan er zeker cadeautjes on-
der de mooie kerstboom. De ouders maakten 
de kinderen wakker en roepen fijne kerstmis 
kinderen. Ze liepen naar onder en ze dachten: 
waar is de kerstboom nou weer? Ze keken even 
goed op de grond waar de kerstboom stond, er 
lag ineens een briefje waarop stond: 

De kinderen gingen huilen bij de vader en moe-
der. “Hoe moeten we nu Kerstmis vieren met de 
familie, mama”, vroeg Lotte. Dan moeten we 
maar een nieuwe kerstboom gaan zoeken, ze 
stapten de auto in, onderweg om naar het bos. 
Toen ze er waren stapten ze uit de auto, ze waren 
verbaasd want alle kerstbomen stonden daar. 
Ook die kerstboom van ons. En toen dachten 
de kinderen dat wij weer alle kerstbomen terug-
brengen bij iedereen thuis. 4 uur later. Iedereen 
heeft zijn of haar kerstboom terug behalve wij?, 
´kerstboom in de auto en rijden maar ́ zei papa. 
Nu moeten we alleen nog alles netjes terug zet-
ten en naar bed. De volgende dag! ´Het is tijd´ 
roept Luna, even mooie kleren aan en kerst vie-
ren maar!!  De deurbel ging en we maakten open 
en roepen ´fijne Kerstmis allemaal´. Kom maar 
binnen. Het eten is net klaar, ga maar zitten. We 
hebben gisteren een groot avontuur beleefd. We 
hebben alle kerstbomen teruggebracht. ́ Oom:´ 
ow wat leuk. Het is verder nog een lang verhaal.

Gemaakt door: Tara & Kaya

De verdwenen  
kerstbomen

Winkelveldstraat 27, Venlo • 077-351 61 16 • info@drukkerijknoops.nl • www.drukkerijknoops.nl

DRUKWERK
EN MEER

SAMENWERKING
EN VISIE

DUURZAAM

EN VERANTWOORD
SCHERP
EN SNEL

 Hallo kinderen,
   ik ben de Grinch. 

Niemand maar dan 

    ook niemand mag   

  Kerstmis vieren!! 

En daarom heb ik
 iedereens kerstboom 

gestolen. 

Hahaha!!!!!!
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De foto’s (op pagina 14 t/m 16)  
zijn gemaakt door René Spee,  

Peter Crotjee en Charles de Voijs

C O L O F O N

Redactie Dorpskrant:
dorpskrantbelfeld@gmail.com

Stan van der Velden
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Mat Hendrix
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Marie-José Boonen
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Geert Goossens
Yvonne van der Velden
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behoudt zich het recht  

voor artikelen aan te passen.

De foto’s op de voorpagina  
zijn gemaakt door leden  
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Realisatie:
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Namens de Dorpskrant, website Belfeld.nu en Dorpsraad Belfeld, 

wensen we iedereen hele fijne feestdagen en een  

sprankelend nieuwjaar met vele lichtpuntjes! 

Als de beste dag van 2023 de minste mag zijn van 2024, 

dan kan het alleen maar beter gaan.


